
Van: 

  (geanonimiseerd)
Aan: 

Gemeenteraad, burgemeester 
en wethouders 

gemeente Staphorst 

Meppel, 
12 mei 2025 

Hooggeachte 
en edelachtbare 

heren, dames, 

3 juni 1995 

“Historie en cultuur botsen 
op Provinciegrens”. Dat is 

de titel van een artikel 
uit 

de 

Volkskrant. 
Toen 

was ik 
13 

jaar 

oud en heb er daarom 
geen 

actieve herinnering 
aan. 

Van 

oudere buurtbewoners 
begreep 

ik 
(uit 

de 
overlevering) 

dat de kwestie 
“Slingenberg” 

zo 

hoog opgelopen was, 
dat Den 

Haag 
er aan 

te 

pas 
moest komen. 

Ik ben 
gaan 

zoeken en de 
strekking 

van het 
artikel, 

één van de 
weinige dingen 

die ik 

online kon vinden over de kwestie 
“Slingenberg”, is, samengevat: 

de 
burgemeester 

van 

Staphorst stapte 
met 

succes naar de bestuursrechter om de 
‘expansiezucht’ (of: 

annexatiedrift) 
van 

Meppel tegen 
te 

houden, 
en 

is, uiteindelijk 
door 

nota 
bene de 

staatsecretaris BZ in Den 
Haag, 

in het 
gelijk gesteld. 

De 
politiek 

in 
Staphorst 

stond 
op zijn 

achterste 
benen, want 

de 
bevolking 

in het 

betrokken 
gebied 

is niet 
gehoord. 

En voor de bewoners van het 
opgesloten wijkje 

Koedijkslanden 
zou een 

‘prachtig 
wandel- en 

recreatiegebied 
verloren 

gaan’. 
Er waren 

stevige aantijgingen richting Meppel 
zoals 

u 
kunt lezen 

in 
het artikel. 

Er 
werd echter een 

streep getrokken. Het buurtschap Slingenberg mócht 
en 

kón niet 
door 

Meppel 
worden ontwikkeld voor 

woningbouw. Gelukkig! De 
bewoners als 

grote 
winnaar. 

1 mei 2025 

Op 
enkele weken 

na, precies 
30 

jaar 
na het artikel. We hebben een huis 

met 

potentie op 

een 

prachtige plek 

weten te 

bemachtigen jaren geleden. 
Veel 

tuin, 
dus 

ruimte, 
en het 

huis 
uitgebreid. 

De locatie 
gaf 

de 
doorslag bij 

de 
koop. 

Het uitzicht direct 
grenzend 

aan 

weilanden 
met 

ooievaars, 
af en toe wat 

koeien, paarden en/of pony's. 
Een boer 

(achterbuurman) 
die het 

gras maait, 
de 

geur 
van het 

gieren, waarbij 
dat maar net 

langs 

onze schuur met 

zitplek spettert, 
we lachen er hard om. Het 

buurtje, fijne buren, 
de 

aangename wandelrondjes 
via 

Kastanjelaan 
en de door 

bomenrijen 
besloten 

Berggiersweg, 

rust 
en ruimte. Dit is een 

plek 
om oud 

te 
worden. 

Beeld 
je 

eens in. Dat ene 

plekje, 
waar 

je 
zo 

gelukkig 
bent. Doe 

je ogen dicht; 
ruik de 

geur 
van 

gemaaid gras 
en hoor het 

typische geluid 
van de International-trekker voor de 

cyclomaaier. 
Hou dat 

gevoel 
eens 

vast. 
Waar heb 

je 
dit 

nog? 
U zult het herkennen. Daar 

wordt 
je 

toch 
blij 

van? 

Die dag 
trof ik een brief van de 

gemeente Staphorst 
aan 

in 
de brievenbus. 

Mijn hartslag 

zakte 
zodanig weg 

dat 

mijn cardioloog 
zich 

ernstig zorgen 
zou 

maken, 
maar dit keer 

niet 

zoals de 
strijdlust 

en 

opwinding 
van 

burgemeester Plomp volgens 
het artikel. 

Maar vanuit 

gelatenheid. 
Somberheid. Ik schoof de brief naar 

mijn 

vrouw en we werden er stil van. 

Wat betekent dit voor ons? Waarom zoveel 
woningen op 

dit mooie kleine 
stukje? 

Wie 



    (geanonimiseerd)

gaan 
er wonen en waarom zouden 

zij 
economisch 

gebonden zijn 
aan 

Staphorst? 
Heel 

veel 
vragen. 

1 
juni 

2040 

“Historie en cultuur leven in harmonie samen 

op Provinciegrens”. 
Een artikel verscheen in 

een 

landelijke 
krant. Er is een 

oplossing gevonden 
voor de 

woningnood, 
elders in 

Staphorst 
is ruimte 

gemaakt 
voor talloze 

woningen. 
De 

politiek 
heeft de beloften 

ingelost 

en daar is iedereen hen dankbaar voor. Het 
buurtschap Slingenberg 

is behouden voor 

nieuwbouw. 
De 

kwalitatieve waarden en identiteit die het 
kleinschalige gebied 

heeft 
op 

talloze 
gebieden (recreatie, natuur, cultuurhistorisch, lommerijk, etc.), zijn 

maximaal 

behouden en het 
gebied 

floreert. 
Er is lering getrokken uit 

de 

jaren 

‘90 
waarin 

een felle 

strijd gestreden is. 
Diezelfde fouten 

opnieuw maken, 
dat 

is niet gedaan. Staphorst 
en 

Meppel 
leven 

in 
harmonie samen 

op 
de 

grens, 
als 

goede 
buur. 

Slot, terug 
naar het hier en nu 

Ondergetekende 
had 

geen 
actieve 

herinnering 
aan de 

jaren ‘90, 
misschien kon u zich de 

grenskwestie nog 
herinneren? Zo 

niet, 
dan herinner ik u er nu aan. 

We 
onderschrijven 

de diverse andere 
ingestuurde 

brieven over 

“Slingenberg”. 

Geacht 
college, raadsleden, 

u zult 
begrijpen 

dat het ons hier niet om een 

grenswijziging 

gaat. 
Maar om het 

principe. 
Uw 

voorgangers 
hielden 

woningbouw op 
exact 

dezelfde 
plek 

tegen 
om diverse redenen. Doe hetzelfde. 

Hoogachtend 

Mocht u naar 

aanleiding 
hiervan 

vragen hebben, 
neem 

gerust 
contact 

op. 
De deur staat 

open. 
Kom eens 

langs 
om te 

begrijpen 
wat voor een unieke 

plek 
dit is. 


