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Betreft: handhaving gemeente Staphorst activiteiten stichting volg Jezus in verhouding artikel 6
Grondwet

Geachte gemeenteraad van Staphorst,

Deze brief schrijven wij u naar aanleiding van een aantal ontwikkelingen tussen de gemeente
Staphorst en de activiteiten van stichting volg Jezus in Staphorst. Deze brief hebben wij naar alle
fracties afzonderlijk gestuurd, maar het is ook onze behoefte deze brief naar u als raad te sturen.

Stichting volg Jezus is opgericht op 27 augustus 2024. Vanuit de stichting worden diverse activiteiten
georganiseerd.

Op 30 januari 2025 ontvingen wij namens het college van burgemeester en wethouders een brief met
voornemen last tot dwangsom.

Volgens het college zouden we handelen in strijd met de omgevingswet, doordat er volgens het
college sprake zou zijn van ‘maatschappelijke activiteiten’.

Ons doel van deze brief is niet om verder in details te treden over de communicatie aangaande
bovenstaande. Door middel van deze brief willen wij onze zorgen kenbaar maken aangaande de
vrijheid van godsdienst in de gemeente Staphorst.

Wij zijn van mening dat artikel 6 van de Grondwet in het geding komt in de gemeente Staphorst, naar
aanleiding van de manier hoe wij op dit moment worden behandeld door de gemeente.



Artikel 6 van de Grondwet verteld ons als volgt:
o 1.

leder heeft het recht zijn Godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met
anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

e 2,

De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels
stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of
voorkoming van wanordelijkheden.

Uw college van B en W beroept zich op het feit dat men handelt volgens de zinsnede: ‘behoudens
ieders verantwoordelijkheid volgens de wet’.

Vanuit hier concludeert men dat wij niet samen mogen komen in een pand of gebouw waar geen
maatschappelijke bestemming op zit.

Het samenkomen van gelovigen valt voor ons niet te vatten in een gebouw of plaats. Waar wij met 2
of 3 gelovigen samenkomen, is er al sprake van ‘kerk’. Daarbij zijn de gelovigen onderdeel van de
wereldwijde Gemeente van de Heere Jezus Christus. Dit valt voor ons niet te pakken in een gebouw
of dergelijke.

Wij streven naar een goede verstandhouding met de gemeente Staphorst. Wij verlangen er echter
wel naar om iedere week samen te komen. Wij begrijpen dat de gemeente Staphorst regels kan
stellen aangaande overlast en voorkoming van wanordelijkheden.

De gemeente Staphorst heeft ons twee keuzes voorgelegd:
o Of stichting volg Jezus vraagt een uitzondering aan op het bestemmingsplan;
o Of stichting volg Jezus zoekt een locatie waar maatschappelijke activiteiten zijn toegestaan.

Voor ons wringen deze keuzes behoorlijk, aangezien wij van mening zijn dat beide keuzes geen recht
doen aan onze vrijheid om samen te komen en ons geloof te belijden.

Ons verzoek aan uw fractie en de gemeenteraad van Staphorst is daarom als volgt:

o  Wijvragen u om de vrijheid van Godsdienst in de gemeente Staphorst niet in het geding te
laten komen, en stichting volg Jezus niet te verhinderen om samenkomsten te houden, ook
niet als het gaat om een samenkomst op de locatie wethouder Kuijersstraat 5 te Staphorst;

o  Wij vragen u onze samenkomsten te faciliteren, mits wij als bestuur van stichting volg Jezus
akkoord kunnen gaan met de voorgestelde locatie;

Wij horen graag of er sprake is van handhavingsverzoeken van inwoners van de gemeente Staphorst,
of daarbuiten, betreft stichting volg Jezus of herberg de Fontein, en zo ja, welke personen deze
handhavingsverzoeken hebben ingediend, met bekendmaking van de reden van het
handhavingsverzoek.



Het bestuur van stichting volg Jezus spreekt uit en overweegt:
o  Wij streven naar een goede verstandhouding met de gemeente Staphorst;

o Indien wij blijvend verhinderd worden, of wanneer er handhaving plaatsvind tijdens of
rondom onze samenkomsten, zullen wij gebruik maken van andere rechten om samen te
komen op zondag of andere dagen.

Wanneer u behoefte heeft aan toelichting op deze brief, staan wij daarvoor open. Ons doel is niet om
het te laten escaleren, maar wij zijn wel van mening dat we het recht hebben om ons geloof te
belijden, op welke plaats dan ook.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van stichting volg Jezus,




